
Het wordt spannend wanneer de eisen en verwachtingen van anderen niet overeenkomen met je eigen 
waarden. Je autonomie wordt dan op de proef gesteld. Om het heft in handen te houden is eigen initiatief nodig. 
Standaardoplossingen uit het verleden zijn niet toereikend. Het antwoord moet uit onszelf komen: onze eigen 
wijsheid. Zelf de regie nemen vraagt van ons de moed om in contact met anderen onze hoogst persoonlijke 
aandacht, openheid, betrokkenheid en creativiteit te laten zien. Dat is allesbehalve eenvoudig! De eerlijkheid 
gebiedt ons immers te erkennen dat we onszelf regelmatig ingewikkeld en moeilijk zien doen. We worden daarmee 
onderdeel van problemen in plaats van onderdeel van oplossingen. Herkenbaar?

In contact met anderen
Echt in contact zijn met anderen zonder je autonomie in te leveren, is een hele kunst. Een kunst die wij kennen uit 
de ervaring van onze meest waarde(n)volle momenten in werk en privé. Op die momenten nemen we zowel de 
ander als onszelf volledig serieus. We zijn samen effectief én we voelen ons thuis in het werk dat we samen doen. 
Er is voldoening, rust, vitaliteit én veel creativiteit. 

In dit whitepaper staan we stil bij het vinden van wegen om samen met anderen op een mooie manier dingen voor 
elkaar te krijgen. Waarin ieder van ons regie neemt en houdt 
over ons eigen handelen. Je komt erachter hoe je werkelijk 
bij kunt dragen aan een gezonde ontwikkeling van de 
onderneming of organisatie waar we deel van uitmaken.

Verdorie! Wie heeft hier de regie?
Over jezelf blijven tijdens het werk in contact met anderen

De werkomgeving confronteert ons met steeds nieuwe uitdagingen. In deze tijd waar concurrerende 

producten of diensten onverwacht uit allerlei hoeken opduiken, moet je snel kunnen schakelen. Hoe ga jij 

om met die complexiteit in de samenwerking met anderen? 
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Onbevangenheid
De oplossing ligt in de bewustwording van waarden. Waarden verschillen van normen doordat ze geen van 
buitenaf opgelegde maatstaven zijn, maar vanuit jezelf komen. Wie werkt vanuit waarden zoals respect, 
verbinding, integriteit en openheid, treedt zijn of haar werk onbevangen en geïnspireerd tegemoet. Een 
persoonlijke, onbevangen en spontane beleving van waarden maakt ons geloofwaardig en authentiek, en maakt 
creativiteit en enthousiasme los. Daarmee wordt samenwerking vruchtbaar en wordt ervoor gezorgd dat je, ook in 
een snel veranderende werkomgeving, een duurzame bijdrage blijft leveren.

Is het mogelijk om vrij te zijn in mijn werk?
Vanuit waarden leven betekent vrijheid: een onbelemmerde instelling bij het waarnemen, denken, voelen en 
handelen. Maar in de veeleisende omgeving waarin professionals werken, gaat zo’n instelling vaak verloren. 
De reden is meestal dat beelden, conclusies, ervaringen en gewoontes uit het verleden in de weg staan. Vroegere 
ervaringen creëren soms sterke gevoelens die de huidige realiteit kleuren; jarenlang opgebouwde gewoontes 
kunnen het handelen domineren. Die ervaringen vertalen zich in normen, die de met waarden geassocieerde 
onbevangenheid wegnemen. Het gevolg is dat we uit het oog verliezen wat zich werkelijk om ons heen afspeelt. 
Samenwerken verandert daarbij in het inspiratieloos volgen van gemeenschappelijke procedures.

De eerste stap om je hiervan bewust te worden is te beseffen wat het verschil is tussen statische op normen, en 
dynamische op waarden gebaseerde professionaliteit:

Verdorie! Wie heeft hier de regie?

Statisch Dynamisch

Lokale norm Universele waarde

Grenzen stellen Ruimte vinden

Reageren op omgeving Meemaken van omgeving

Benutten van orde Benutten van vrijheid

Volgen van (oude) patronen Scheppen van (nieuwe) patronen

Verificatie Beleven

Beheersen Ontdekken

Zekerheid zoeken Verandering meemaken

Routine Creativiteit

Exclusieve oriëntatie Inclusieve oriëntatie

Getting things done Being the Change
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Vastlopen in ingewikkeld en moeilijk doen

Als wij in ons werk of loopbaan dreigen vast te lopen, komt dat vaak doordat onze professionaliteit te statisch is 
geworden. We zijn te veel bezig met het voldoen aan normen zoals procedures volgen, gewenst gedrag vertonen 
en een te strakke focus op het behalen van omzet- en winsttargets. Heel begrijpelijk! Echter, met dit soort normen 
verdwijnen vitaliteit en onbevangenheid naar de achtergrond. Het vervullen van een rol, functie of taak wordt 
mechanisch en reactief. Daarbij wordt volgens bepaalde gewoontes, en niet in het moment, gewerkt. Dergelijke 
patronen maken dat we minder goed in staat zijn om in te spelen op de omgeving die juist sneller dan ooit 
verandert, en juist heel andere dingen vraagt dan wat normen voorschrijven. Het effect van te veel bezig zijn met 
normen is op de lange termijn: ‘bore-out’ of … nog vervelender, ‘burn-out’.



Verschillende soorten blokkades 
Een gevolg van een eenzijdige statische professionaliteit is dat blokkades kunnen ontstaan. Je raakt dan 
het contact met anderen kwijt. Vaak zijn de blokkades een gevolg van frustraties die samenhangen met het 
hanteren van normen waar je aan moet voldoen, maar waar je zelf niet voor hebt gekozen. Het gevoel van 
machteloosheid dat de externe normen oproepen, kan mensen initiatiefloos of boos maken. Het gaat ten koste 
van hun betrokkenheid. Een veel voorkomende reactie is dat iemand mentaal afhaakt of een bepaalde weerstand 
ontwikkelt. Niet alleen halen de blokkades het werkplezier omlaag. Ze staan bovendien een constructieve 
samenwerking in de weg. Voorbeelden van blokkades zijn: 

1. De struisvogel-ervaring
Kenmerkend gevoel: apathie.
‘Dit interesseert me nu absoluut niet.’ ‘Het maakt me allemaal niets uit.’ ‘Ik wil niets.’ ‘Ik moet me niet laten zien, 
mijn naam is haas.’

2. De slachtoffer-ervaring
Kenmerkend gevoel: verlatenheid.
‘Ik heb nu hulp nodig.’ ‘Anderen moeten mij helpen.’ ‘Ik ben hier het slachtoffer.’

3. De rebel-ervaring
Kenmerkend gevoel: verwijt.
‘Dit accepteer ik niet.’ ‘Ik laat me niet in de luren leggen.’ ‘Zijn ze nu helemaal belazerd!’

De wikkels herkennen
Om van een statische naar een dynamische professionaliteit te komen, is het nodig de patronen of ‘wikkels’ 
waarin ons denken en handelen gevangen is geraakt, te herkennen. Het gaat om patronen die maken dat we 
geneigd zijn situaties steevast op een bepaalde manier aan te pakken, zonder alternatieve mogelijkheden ook 
maar te overwegen. In veel gevallen zijn ze gebaseerd op aannames over onszelf en de mensen in onze omgeving 
die bepalend worden voor onze houding op het werk. Binnen enkele seconden hebben we onze mening over 
iets of iemand klaar, waarmee elke onbevangenheid verdwijnt. Met zelfonderzoek kunnen de patronen en hun 
gevolgen worden doorzien.

Er ontstaat ruimte om bevlogen en energiek 
aan het werk te gaan én mensen te inspireren
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Je patronen onderzoeken
Op vier niveaus kunnen onze patronen en vooringenomenheden worden onderzocht: dat van de aandacht, het 
denken, het voelen en het handelen. Door onze aandacht te verscherpen kan het betekenisvol contact met 
onze omgeving worden verbeterd. Door oordelen en emoties te onderzoeken, kan hun verlammende werking 
worden tegengegaan. De stress waarmee dergelijke gedachten en gevoelens vaak gepaard gaan, kan worden 
teruggebracht. Door een open houding aan te leren, kunnen we ons handelen bovendien effectiever maken. 
Met het onder ogen zien van belemmerende gedachten en gevoelens wordt voorkomen dat ze het dagelijks werk 
overheersen en verlammen. Er ontstaat ruimte om bevlogen en energiek aan het werk te gaan en om de mensen 
in je omgeving te inspireren.

Neem je waardevolle momenten als bron van inspiratie
Om de wikkels van onze statische professionaliteit letterlijk te ‘ont-wikkelen’, hebben we ons vermogen tot 
aandacht, zelfinzicht, zelfrespect en zelfvertrouwen nodig. Aanknopingspunten daarvoor worden geboden 
door onze herinneringen aan onze beste momenten: de momenten van verbondenheid met onze waarden. 
Met het oproepen van de herinnering aan deze momenten, die we allemaal meemaken, kunnen we onze waarden 
hervinden. We leren onze potentie om waarde(n)vol voor onszelf en onze omgeving te zijn, opnieuw kennen. 
Bijvoorbeeld op een moment waarin we onze integriteit wisten te behouden ondanks pressie uit de omgeving. 
Het zelfvertrouwen dat de herinnering geeft, geeft ons de kracht om in de toekomst vaker van onze waarden uit 
te gaan.

De kracht van de oordeelvrije houding
Door oordeelvrije in het hier en nu aanwezig te zijn, ontstaat herkenning en zelfinzicht. Onder meer in de training 
‘Ik en de Anderen®’ benutten we onder meer deze vorm van zelfonderzoek waarbij gevoelens, indrukken en 
gedachten zoals ze in het moment opkomen, worden onderzocht. Het vermogen om de gevoelens beter toe te 
laten wordt ontwikkeld. Normaal laten we gevoelens selectief toe, passen we impressies aan onze aannames 
aan of onderdrukken we gedachten. Deze onderzoekende aanpak helpt ons om de ingewikkeldheid onder ogen 
te zien. Gevoelens en opkomende gedachten worden voluit benoemd. Wat onbewust was wordt zichtbaar, 
waarmee herkenning en zelfinzicht ontstaan. We ontdekken waar en hoe we onszelf voor de gek houden. Hoe een 
ogenschijnlijk comfortabel idee ons feitelijk weghoudt van het zien wat (soms pijnlijk, soms vreugdevol) echt waar 
is. De onderneming of organisatie waar wij deel van uitmaken heeft er uiteindelijk baat bij dat we leren herkennen 
waar we onderdeel worden van het probleem door ingewikkeld 
en moeilijk te doen. En dan de moed weten op te brengen om het 
verschil te maken door inzet van onze creativiteit: Be the Change!

Er is lef voor nodig om 
dicht bij jezelf te blijven
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Conclusie

‘Ont-wikkelen’ als ontdekkingsreis
De weg naar waardevolle professionaliteit is een ontdekkingsreis. Het bewandelen van dit pad vraagt eerlijkheid 
(zowel naar jezelf als naar je omgeving), doorzettingsvermogen en niet te vergeten: durf.

Door meer van je eigen waarden uit te gaan, betreed je onbekend terrein. Je wordt gedreven door wat je zelf 
belangrijk vindt, niet door hetgeen anderen voorschrijven. Op voorhand weet je daarbij niet wat je zult tegenkomen 
en waar je uiteindelijk uitkomt. Doordat je minder van algemeen geaccepteerde of goedgekeurde normen uitgaat, 
steek je soms je nek uit. Er is lef voor nodig om dicht bij jezelf te blijven.

Maar de beloning is een inspirerende zoektocht naar waarachtigheid en vrijheid. De wetenschap zelf het heft in 
handen te nemen, in plaats van een reactieve houding aan te nemen, geeft veel voldoening. Een dynamische 
professionaliteit verdiept het contact met de mensen in je omgeving. Samenwerken levert niet alleen betere 
resultaten, maar ook meer werkplezier op. Wie zijn of haar waarden weet te ‘ont-wikkelen’, kan verrast worden 
door de interne rust, vitaliteit en creativiteit die daarmee loskomen. Maak alvast een begin en pas de volgende 

5 tips toe:

5 tips om meer regie te krijgen in je werk 
 1. Neem dagelijks de tijd om stil te staan bij je ervaringen op het werk. Aandacht werkt!
 2. Herken je waardevolle momenten en neem ze serieus. Daarin kom je tot je recht.
 3. Herken de momenten waarin je ingewikkeld doet, een masker opzet. Onderzoek die 
  momenten zonder zelfverwijt.
 4. Neem het initiatief om anderen te betrekken bij jouw onderzoek. Vraag feedback.
 5. Investeer in een bewustzijnstraining om een blijvende verandering te bewerkstelligen. 
  Bijvoorbeeld ‘Ik en de Anderen®’.

Training ‘Ik en de Anderen®’
Je hebt unieke talenten en kwaliteiten. Maar hoe goed ken je die precies? En neem je ze echt serieus? In de 
training Ik en de Anderen van de Baak leer je onbevangen en vrijmoedig naar jezelf te kijken. Daardoor zie je 
helder jouw vermogen om effectief en sensitief te zijn in het contact met anderen. Wat staat je waardigheid (en 
daarmee geloofwaardigheid) eigenlijk in de weg? Welke patronen in je overtuigingen, emoties en gedrag zitten 
je dwars? In de training leer je jouw authentieke waarden te herkennen, word je uitgedaagd om belemmerende 
patronen te doorzien en om ervan los te komen. Zodat je vrij en vanuit jouw waarden kunt handelen. 

Door Guus Brackel, senior trainer van ‘Ik en de Anderen’ en directeur van Bout en Partners.
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https://debaak.nl/trainingen/ik-en-de-anderen/?utm_source=Whitepaper_Verdorie&utm_medium=pdf&utm_campaign=IenA

